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Helaas, toen ik vanochtend... het studiehuis binnenkwam
Lag daar collega Wijkstram, hij was een gebroken man.
‘ANW wordt afgeschaft, mijn vak gaat naar de knoppen,
Wanneer dit zo verder gaat, kan ik maar beter stoppen!’

Versnipperd op de grond liggen zijn fraaie PTA’s,

En ook de leraar Duits kan zijn emoties niet de baas.
Dat vak is vrijwel kaltgestellt, voor de havist althans,
Ook pleegde men euthanasie op mijn geliefde Frans.

Het is dankzij die maatregel dat ik weer toekomst zie:
In het kader van de nazorg geef ik bezigheidstherapie;
In de vrijgekomen uren van onze vierde klassen
Verzamel ik de collega’s om fijn te klaverjassen.

Soms missen wij bij het kaartspel wel eens een vierde
man,

Dan is daar zonder mankeren mijn grote vriend .... Ivan!
Hij verzorgt de puntentelling en dat is een puik idee,
Dat telt als praktische opdracht voor wiskunde A en B!

Het Nederlandse onderwijs zat even in een dip,
Gelukkig maakte Adelmund één, twee, drie schoon
schip.

Feitenkennis behoort voorgoed tot een grijs verleden,
Wij kunnen prima zonder, LEVE DE VAARDIGHEDEN!

Zo zit ik in de mediatheek uur in uur uit te “chatten”,
Ik volg de AEX, of speel Internet- roulette.

Ik leg het steeds weer uit aan geschokte buitenlanders,
Dit is ons nieuwe image: LERAAR, ELKE DAG ANDERS!!!

De knop moest even om, bij mijzelf nog wel het meest,
Die Tweede Fase is echt relaxed, ik word een party-beest!
De inspecteur is dol op mij en hij prijst mijn souplesse:
“Geef het toe, dit is meer FUN dan die frontale lessen!”

Voor CKV doen ze vandaag examen in vingerverven,

Ik heb surveillance, maar... niets kan mijn dag bederven!
Voor ik hem vrolijk uitzwaai, bedank ik die man beleefd
Dat hij mij toen ik dwaalde op tijd teruggefloten heeft. ®

® Het gaat niet om het leuk °®

Leerlingen over de deelvakken

Boegeroep van een aantal leerlingen was de reactie op
de opmerking ‘de docenten moeten het deelvak leuk
maken’ van één van de deelnemers aan het Nationale
Taaldebat. Het debat, dat op 10 januari in de Rode Hoed
in Amsterdam plaats vond, was een feestelijke bijeen-
komst van bekende en minder bekende Nederlanders.
Gemeenschappelijk was hun betrokkenheid bij het
leren van vreemde talen. Dat gold ook voor een aantal
vwo-leerlingen van het Montessori Lyceum in Amsterdam
die daar met hun docenten aanwezig waren. Zij namen
deel aan het debat, maar waren niet tevreden met de
antwoorden. Reden te meer om deze leerlingen daarna

nog eens aan het woord te laten.

Ingrid Wijgh

Aan het Taaldebat namen de volgende vwo-leerlingen
deel: Greke Delsing, Josine Engels, Elze Terra, Joo Hee
Heidebrink, Bas de Goede, Jelle van Kempen, Katerijn
Kliphuis en Gideon Wenniger. Sommige van hen had-
den de deelvakken Duits en Frans al afgerond, anderen
volgden ook de heelvakken en twee van hen hadden
zowel ervaring met Frans oude stijl als met Frans 1. Een
gezelschap van deskundigen dus. Zij varieerden in leef-
tijd van 16 tot 19 jaar.

Wat hebben jullie tijdens het debat naar voren gebracht?

Wij zijn tegen de deelvakken. Het is toch belachelijk dat
je wel Duits en Frans kan lezen, maar dat je het niet kan
spreken. Wat moet je dan als je in Duitsland of Frankrijk
bent? Je gaat toch niet zeggen dat je even je woorden-
boek moet pakken?

Jullie kregen als reactie dat je in de basisvorming wel alle vaar-
digheden hebt gehad en dat je je nu aan het specialiseren bent.
Bovendien moesten jullie docenten ervoor zorgen dat de lessen
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wat interessanter en leuker werden. Toen werden jullie boos.
Waarom?

In de onderbouw weet je het nog niet zo goed: je doet
maar een beetje. De basisvorming is heel beknopt. In de
vierde ga je eerst even herhalen en dan ga je het echt
toepassen. Je kan het nieuws volgen op de tv, je kan een
gesprekje voeren als je op reis bent. In het taaldebat
werd voorgesteld alsof je met de onderbouw al de wereld
in zou kunnen, dat je in Frankrijk al een heel gesprek zou
kunnen houden.

Frans en Duits 1 betekent veel lezen. Vinden jullie dat niet han-
dig?

Het is helemaal niet interessant en zeker niet leuk om
alleen maar te lezen. Bovendien leer je er niets meer bij:
het is steeds maar trainen en stukjes lezen. Misschien
kun je in de derde al examen doen! Examentraining is
geen nieuwe kennis, meer je aanpassen aan hoe het Cito
vragen stelt. Dat leer je ook bij andere vakken.

Lezen doen we nu zo’n beetje globaal: onderwerp,
kopjes en zo maar als je het echt wilt begrijpen dan heb
je ook grammatica nodig. Je kan niet zonder. Dan kun je
gelijk ook maar beter aan spreken doen.

Al dat lezen is veel te veel, bovendien zijn er ook nog
dyslectische leerlingen, die leren via gehoor en spreken.
Voor hun is het onmogelijk.

Het is ook een andere manier van werken, veel inge-
wikkelder. Al die dossiers bij extensief lezen bijvoor-
beeld. Door alle verplichtingen en die rare splitsing is
het een stuk minder leuk geworden.

De docenten kunnen het toch leuk maken?

Dat is afschuiven, beetje zwak. Leraren hebben daar
geen mogelijkheden voor. Het ligt echt niet aan hun. Wij
zijn de eerste lichting. Het is voor docenten knap inge-
wikkeld, er zijn te veel regels én we moeten ons ook
voorbereiden op het examen. Bovendien gaat het niet
om ‘leul’.

Die nieuwe boeken zien er heel aantrekkelijk uit. Dat is toch
prettig om mee te werken?

Dat zegt mijn moeder ook! Boeken zien er wel leuk uit,
maar het blijven tekstjes: een stukje uit de krant of een
vakantiehuisje bestellen.

De gedachte achter de deelvakken vwo is dat je later weten-
schappelijke literatuur kan lezen...
Artikelen lezen op school helpt je echt niet om later boe-
ken te kunnen lezen. We hebben er niets aan. Het is niet
realistisch te denken dat je later vakliteratuur zou kun-
nen lezen. Wat we nu doen is daar niet voldoende voor.
Raar dat de regering rekening houdt met wat univer-
siteiten willen en niet met wat leerlingen willen. Wij zijn
toch de toekomst. Dat wil niet zeggen dat je alles aan de
leerlingen moet overlaten, er zijn verschillende belan-
gen. Maar er moet wel meer naar ze worden geluisterd.

Wat zouden jullie willen veranderen, zodat je er wel wat aan
hebt?

Frans en Duits 1 zou juist spreken moeten zijn, dan kun
je je in het heelvak specialiseren in schrijven en zo. De
meeste mensen willen juist spreken, communiceren. Al
was het alleen al voor in je vakantie.

Je kunt ook alle twee de talen doen, maar dan op een
lager niveau. Als keuzevak of in een profiel kun je dan
een hoger niveau bereiken.

Een andere mogelijkheid is om een tweede vreemde
taal in z’n geheel verplicht te stellen op het vwo. Dat
hoort ook bij het vwo.

Eén taal in z’n geheel tot het einde: dat zou beter
zijn, maar je moet het dan wel goed doen. Je kunt een
taal namelijk niet in tweeén splitsen. Nu is het geen taal
meer, maar een schoolvak: dit hoort bij Frans 1, dat bij
Duits 2 etc.

Na de vierde heb je het idee dat je iets kan met de
taal. Je zou de keuze eigenlijk moeten uitstellen tot na de
vierde klas. Maar ja, dat zal wel niet haalbaar zijn. Er zijn
al zoveel vakken in de vierde. Je moet het ook in het
kader van het hele programma zien. [ |
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